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‘Er zijn er die met schepen op zee varen en handeldrijven op de grote wateren. Zij zien de werken van de 
HEERE!’ (Psalm 107: 23, 24a)   
 

Dankbaar 
De zeevarenden zijn lang van huis en daarom vaak 
niet thuis tijdens christelijke feestdagen en 
verjaardagen. Vooral Kerst en Pasen zijn voor mij 
belangrijke momenten om te evangeliseren. 
Wanneer ik in die tijd scheepsbezoeken doe, is er 
altijd veel openheid en dankbaarheid.  
Met Kerst was er de openheid om over de geboorte 
van de Heere Jezus te spreken. Meestal mocht ik mijn 
bezoek afsluiten met Bijbellezing en gebed. Heel wat 
Bijbels kregen ook een nieuwe eigenaar. Wat mooi 
om aan jullie die blijdschap en dankbaarheid met 
twee foto’s terug te kunnen geven.  

 

Gemis 
Op de foto hierboven rechts krijgt zeeman John een kerstcadeau, een knuffel en een Bijbel. De knuffel 
is voor zijn dochter. Op het moment van mijn bezoek laat hij hierboven op de foto aan zijn vrouw 
Gabriela en dochter de knuffel zien. Je hoort door de telefoon het gezinnetje aan de andere kant van 
de wereld lachen. Ik zwaai naar hen en zij zwaaien terug. Dat doet de zeeman en zijn gezin goed.  
Na afloop van het telefoongesprek praten we over thuis. Een telefoon maakt het contact met thuis 
mogelijk, maar voedt ook de heimwee.  
Het gesprek verdiept zich. John heeft het moeilijk. Ik luister en hij vertelt dat hij vooral met kerst zijn 



gezin mist. Kerst is in de Filipijnen namelijk één groot familiefeest. Ik blader door de Bijbel die voor hem 
ligt en vraag of hij het verhaal van Lazarus en zijn zussen kent. Ik lees een stukje voor uit Johannes 11 
en sta even stil bij vers 33 en blader dan door naar Romeinen 12 vers 15. Ik zeg dat het goed is om het 
gemis uit te spreken. Als christenen kunnen wij ons verdriet bij Jezus brengen. Hij weet er raad mee en 
heeft het zelf ook ervaren. In ons gemis huilt Jezus met ons mee en in blijdschap is Hij blij met ons. We 
bidden samen. Opgelucht kijkt John mij aan. God geeft hoop! Hij verlost! 
 
Van de bestuurstafel…. 
Namens het bestuur willen we u allen van harte danken voor de steun die u het afgelopen jaar heeft 
gegeven aan Alexander Eberson voor zijn werk als havenpastor. Uw gebed, praktische en financiële 
ondersteuning zijn een grote hulp voor hem, zijn gezin en alle zeevarenden.  
Als bestuur is het heel fijn te weten dat het werk zo breed gedragen wordt. Ondanks dat het geen 
eenvoudige opdracht is om een driedaagse werkweek ´aan wal´ in Wemeldinge te combineren met het 
werk in de haven, zien we de vruchten van het werk. We lezen dit in nieuwsbrieven en foto´s die 
gedeeld worden. Heel fijn!  
Gesterkt door alle zegen van het afgelopen jaar kijken we met vertrouwen vooruit naar dit nieuwe 
jaar. En dat vertrouwen stellen we in de Vader die bezongen wordt in Psalm 121. Hij, Die hemel en 
aarde (én de zee) gemaakt heeft. U allen een heel voorspoedig 2024 gewenst!  
 
Jan Roest (secretaris), Michiel Roest (penningmeester), Remco Mostert (voorzitter) 
 
Wilt u danken  

• voor de vele Bijbels, kerstpakketten en knuffels die 
ik tijdens mijn scheepsbezoeken heb kunnen 
uitdelen; 

• voor de openheid van zeeman John en andere 
zeevarenden; 

• dat de Heere mij wil gebruiken om de zeevarenden 
het goede nieuws te brengen en te bemoedigen. 

 
Wilt u bidden  

• voor John dat hij door mijn bezoek op Jezus Christus 
blijft vertrouwen en andere zeevarenden tot steun 
mag zijn in Bijbellezen en gebed; 

• voor de zeelui en hun gezinnen dat de Geest van God de ogen van blinden opent, zodat ze oog 
krijgen voor Gods genade in Jezus Christus;  

 
Namens de zeelui!  
Langs deze weg ik wil jullie namens de zeevarenden heel erg bedanken voor alle hulp en gebeden in 
2023! Opnieuw kon ik tijdens de afgelopen twee maanden, mede door jullie hulp: Bijbels, mutsen, 
colsjaals, knuffels en kleding aan de zeevarenden geven. Dit alles zorgde ervoor dat ik mij door jullie 
gebeden en giften gedragen wist in het evangeliseren op de schepen. God zorgt en God is goed!  
 
Hartelijke groeten en Gods zegen voor 2024, 
Alexander 
 
 
Wij stellen het zeer op prijs als u ons werk wilt steunen. U kunt uw gift overmaken op het 
volgende rekeningnummer: IBAN: NL73RABO0123314550 t.n.v. Stichting Levend Water – 
Havenevangelisatie (belasting aftrekbaar). 
Internationaal werkt Alexander als onbetaalde vrijwilliger met de Seamen’s Christian Friend 
Society (SCFS).  


